23-01-2024 BEZOEK VINEYARD HOUSES CLOETESVILLE EN KAYAMANDI

Na contact te hebben gezocht met Karin Viviers, bezoeken we de townships Cloetesville en
Kayamandi.

Karin haalt ons op bij een superluxe Mercedes Benz garage aan de rand van township
Cloetesville in Stellenbosch. Het is boven de 30 graden en er is nauwelijks schaduw.

We proberen eerst in het Afrikaans en Nederlands met elkaar te praten, maar stappen na
een poosje toch over op Engels omdat hun uitspraak erg verschilt van het Nederlands en we
daarom te veel informatie misten. Karin ontvang ons allerhartelijks!

We stoppen bij een van de huizen van de stichting waar 6 jongens en meisjes tussen 2 jaar en
18 jaar wonen. Een ‘mother’, ze is zelf grootmoeder, oftewel de ‘foster parent’ is dag en
nacht in het huis en elke dag van de week. Ze heeft ongeveer 4 dagen per maand vrij om
naar haar eigen huis te gaan. Het spreekt voor zich dat dit zeer gemotiveerde en liefdevolle
mensen zijn. Ze zouden ook wel graag een vaderfiguur in huis willen, maar dat is praktisch
onmogelijk. De ‘mother’ die wij spreken woont zelf naast het foster parentshuis.

Het huis is klein en eenvoudig ingericht. Er zijn twee slaapkamers voor de kinderen en 1 voor
de mother. In de woonkamer, annex keuken, hangen diverse schema’s waarop de structuur
van de dag/week op wordt aangegeven. Ze zijn daar ook erg trots op. Een klein mannetje van
twee jaar is net geopereerd aan een duim die bij de geboorte uit twee delen bestond. Hij viel
op schoot in slaap terwijl wij met Adri en de mother spraken.

Buiten is een kleine kale speelplaats met 1 perzikboom voor wat schaduw. Het kleine stukje
gras is kunstgras. De speelplaats is omheind door een muur met prikkeldraad er bovenop. De
toegang wordt steeds afgesloten met een hek.

Na een hartelijk bezoek met ook Adriana de Bruyn (Adri), een maatschappelijk werkster,
rijden we naar de township Kayamandi.
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Adri vertelt ons onderweg dat er soms ook sprake is van agressiviteit onder de kinderen. Er is
dan geen hulp van een psychiater of psycholoog omdat er geen geld voor is. Ben je rijk dan is
alle hulp mogelijk, maar niet voor als je arm bent.

Het is zoeken naar oplossingen hoe je met deze agressiviteit om moet gaan. De mothers
moeten zich ook natuurlijk veilig voelen. De agressiviteit is ook te verklaren uit trauma’s die
deze kinderen ervaren hebben.

Met trots vertellen ze ook dat er een meisje de high school heeft afgerond en waarschijnlijk
naar de universiteit kan. Ze doet een soort toelatingsexamen.

Onderweg rijden we ook langs het gebouwtje van de stichting Love2give (op dat moment
niet open). Deze verzorgt maaltijden en schoeisel voor kinderen die dit echt nodig hebben.
Terwijl we door de township rijden zijn we ontdaan over de omstandigheden waarin de
mensen wonen en leven. Er staan stenen huisjes, maar ook ‘huisjes’ gemaakt van allerlei
(plaat)materiaal. Als mensen werk hebben, staat er een auto voor de deur want lopend kan
je bijna niet bij je werk komen. Karin rijdt ook langs haar huis dat midden in de township ligt!
Dat hadden we nooit verwacht. Ze geeft zelf veel eten en kleren weg en deelt veel van wat ze
hebben met de mensen uit de township. De mensen kennen haar daar ook goed. Ze woont
er al 25 jaar. Vanuit haar gelovige overtuiging vind ze dat ze de mensen om haar heen moet
helpen zoveel als ze kan.

We bezoeken een huis, een voormalig kerkje, dat uit twee delen bestaat met twee mothers
en twee ‘gezinnen’. Een mother werkt er pas sinds kort, de andere mother werkt er al 17
jaar!! We zijn erg onder de indruk van de toewijding van de mothers en van Karin en Adri!
Alles in huis was super schoon, maar heel eenvoudig met kapot meubilair. Maar ook het
tuintje is kaal zonder schaduw. Intussen is het 35 graden. De zon zorgt ervoor dat het binnen
heel heet wordt, dus een klein afdakje zou heel welkom zijn.

In 1 huis woont een meisje dat heel goed kan fietsen met een BMX-fiets. Haar fiets ligt op het
bed. Ze heeft ook meegedaan aan de Zuid-Afrikaanse kampioenschappen BMX-fietsen! Ze
droomt van een fiets-carriere.

Twee huizen in een voormalige kerk met Karin en de ‘mothers’ De BMX certificaten

We rijden naar de rand van de township en stoppen bij een soort gemeenschapshuis met
daarnaast een privéschool. Hier praten we nog wat na, drinken en eten er wat. Wat
overblijft, gaat in een doggy-bag want Karin kent genoeg mensen die dat graag willen
hebben.

Adri legt nog uit dat ze een beetje geld van de regering krijgen voor sommige kinderen. Maar
ze zijn voornamelijk afhankelijk van donaties en zouden heel blij zijn met een maandelijkse



donatie zodat ze, denk ik, beter kunnen plannen wat ze kunnen besteden.
Ze moeten jaarlijks verantwoorden waar het geld aan uitgegeven wordt. Adri laat ons haar
administratie zien en geeft ons een kopie mee.

We waren onder de indruk van hun hartelijke ontvangst en de passie van Karin, Adri en de
Foster mothers. Wat een goed werk wordt hier gedaan! Karin en Adri geven aan heel blij te
zijn met de donaties.

Rijdend door de townships bekroop ons ook een onbehaaglijk gevoel. Zoveel armoede,
zoveel verschil tussen arm en rijk is niet voor te stellen. We hebben nauwelijks foto’s
gemaakt omdat we ons daar niet prettig bij voelden.

Na dit bezoek zijn we nog meer gemotiveerd om te doneren en gaan we starten met een
maandelijks donatie.

Karin en Adri samen wat drinken en eten met Karin en Adri

Jaap en Willy Dijkstra



